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VOORBEREIDING 
 

Welkom en mededelingen 
 

Moment van stilte  
 

V:  De Heer zij met u. 
G:  Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam des Heren 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Zingen: Lied 217 vers 1, 2, 3 en 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 

 

3  Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 

4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 
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Gebed om ontferming, 
 met Lied 367e als responsie: 
 

 

 

 

 

Zingen: Lied 412 vers 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
 

Orgelspel (kort) 
 

HET WOORD 
 

1e Schriftlezing: Deuteronomium 18, 15-20  
 

15Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan, een 
profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren. 16U hebt de HEER 
daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? 
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U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en 
de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat 
overleven we niet.’ 17De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij 
hebben goed gesproken. 18Ik zal in hun midden steeds weer een 
profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn 
woorden ingeven, en hij zal het volk alles overbrengen wat Ik 
hem opdraag. 19Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in 
mijn naam spreekt, zal Ik ter verantwoording roepen. 20Maar als 
een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen dat Ik hem 
niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te 
spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 

 

Zingen: Lied 841 vers 1, 3 en 4 
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3  En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt – 

hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 

 en eindigt vruchteloos. 
 

4  Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 

en als hij zich laat enten 

hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 

tot hij vruchtdragen zal. 
 

2e Schriftlezing: Marcus 1, 21-28 

 

21Ze kwamen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging 
Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22Ze waren 
diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe 
als iemand met gezag, en niet zoals de schriftgeleerden. 23Op dat 
moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was 
door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24‘Wat hebben wij met 
Jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben Je gekomen om ons te 
vernietigen? Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.’ 
25Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 
26De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met 
een luide schreeuw. 27Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen 
elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot 
gezag! Zelfs als Hij onreine geesten een bevel geeft, wordt Hij 
gehoorzaamd.’ 28Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw 
overal in Galilea. 

 



6 

 

Zingen: Lied 339c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een uitleg 
 

HET ANTWOORD 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 723 vers 1 en 2 
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2  O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 

Gebeden 
 

Collecte 
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor 
Voedselbank Gooi en Omstreken. De tweede collecte is voor 
de kerk. Voedselbanken helpen hen die om diverse redenen niet 
(meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te 
zetten met het gratis verstrekken van voedselpakketten. De 
pakketten moeten worden gezien als acute noodhulp. 
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WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zingen: Slotlied 686 vers 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
 

Zegen,  
 door gemeente beantwoord met driemaal ‘Amen’. 

3  De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 


